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In 1896 liet de werf Van de Adel in Papendrecht eer. jzeren
paviljoenschuit te water voor schipper A. Roukema, de
naam werd Vrouw Flora. Voor een tjalk had ze een nogal
hoekige kop en kont, maar ook andere schepen van deze
werf, zoals de Zeeuwse chartertjalk Scaldis, hebben deze
eigenschap. De Vrouw Flora was 66 ton groot en vervoerde
jarenlang zaad naar de bekende oliemolen De Vliegende
Hollander in Dordrecht.

In 1926 ging het paviljoentjalkje naar J. Schot uit Tholen, de
naam werd Nooitgedacht. Regelmatig bracht ze daarna een
lading draineerbuisjes van Bergen op Zoom naar de Wierin-
germeer. s Winters lag ze vaak in Amsterdam met een ruim
vol aardappelen voor de losse verkoop. In 1937 werd de eerste
motor ingebouwd, achttien pk, merk onbekend. Schipper Schot
maakte aan het begin van de oorlog de motor onklaar, maar toch
werd zijn schip door de Duitsers gevorderd voor opslag. Bij
een zware aanvaring door een zeeschip, werd de bakboordzijde
fors ingedeukt. Een zoon van Schot wist het tjalkje los te praten
van de Duitsers en om een tweede vordering te voorkomen,
verstopte hij haar in de eendenkooi van Engelen, vlakbij Den
Bosch. Na de oorlog werd de zij gerepareerd en dat is nu nog
te zien in het gangboord: de gebruikte plaat heeft veel kleinere
ruiten. Er werd nu een motor van 75 pk in gebouwd. Schot
was inmiddels vishandelaar in Terneuzen geworden. Hij liet
de Nooitgedacht met een zetschipper vis ophalen bij de vis-
afslag in Vlaardingen en naar Terneuzen brengen, maar ook
naar Belgié en Frankrijk. Tot de jaren vijftig, daarna is de
geschiedenis onbekend.

Te koop

In 1972 komen we de Nooitgedacht weer tegen in Enkhui-
zen. Kaalgeplukt, met ijzeren platen over het ruim. Het is nog
zichtbaar dat ze is gebruikt voor de opslag van veevoer en
op het voordek zijn nog de sporen van een laad- en lostuig te
vinden. Charterschipper van het eerste uur Evert Verkerk en
stoomliefhebber Joop Mos boden het tjalkje te koop aan. ‘Ik
had al vroeg wat met bootjes’, vertelt Erick Takes. ‘Eerst een
jolletje, later een BM en daarna een zeilende reddingssloep.
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Tjalk Nooitgedacht ver-
kent verre kusten

Door Hajo Olij
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Ik trouwde en kreeg een zoon, er moest iets groters komen.
Eigenlijk was ik op zoek naar het casco van een skiitsje, maar
voor 4000 gulden kocht ik de paviljoentjalk en voor 500 gulden
kwam er een Mercedes 621 van 55 pk bij. Op de werf moesten
het voorste deel van het vlak en de kimmen gedubbeld worden.
De kap over het ruim ging er af om de den te verlagen. Ik
haalde de restanten van de stuurhut weg, er moest een fundatie
voor de motor komen. Om te kunnen wonen laste Jan Krikke
in Enkhuizen een roefje van drie meter op het achterste deel
van het ruim. Overdag had ik gewoon mijn werk, ik ben werk-
tuigkundig ingenieur.’

Pionieren

We zijn in het begin van de jaren zeventig. Er ontwikkelde zich
een markt voor zeiltochten met historische vaartuigen. Daarmee
werd geld verdiend om de hoge kosten van de restauratie te
bekostigen. Een paar ondernemende schippers richtte Zeilvloot
Enkhuizen op, in Muiden werden een paar oude botters en
tjalkjes verhuurd. Herman Brandsma emigreerde met zijn tjalk
Mercurius als eerste naar Harlin-
gen. Er was nog geen scheiding
tussen schippers die wilden char-
teren of die hun schip weer terug
in de oude staat brachten en aan
boord gingen wonen. ‘Het was
pionieren, we waren samen bezig
opnieuw het wiel uit te vinden’,
zou restaurateur Bart Vermeer
later over die tijd zeggen. Het
Varend Museumschip werd op-
gericht, later in 1974 op Marken

* De Nooitgedacht in een inham
van het Skagerak. Schipper Erick
Takes maakt vaker lange reizen
en zeilt zijn schip meestal alleen.
(Fotoarchief Erick Takes)



door ongeveer 25 zeilschippers van het eerste uur veranderd
in de Landelijke Vereniging tot het Behoud van het Zeilend
Bedrijfsvaartuig (LVBZB, later LVBHB). De boeken van oud
hoofdredacteur van Weekblad Schuttevaer Hylke Speerstra en
oude foto’s en ansichtenkaarten waren belangrijke bronnen.
‘Als het silhouet onder zeil leek op de zeilschepen van vroeger,
waren we heel gelukkig.’

Werkgroeplid

‘Inmiddels lag ik met vrouw en zoon op een mooie plek in
de Ringvaart bij Purmerend, later bleef ik alleen aan boord
wonen’, vertelt Erick Takes verder. ‘Het grootste deel van de
ballast van beton hakte ik uit. Er kwam in de loop van de jaren
een eenvoudige, sfeervolle betimmering. Die zit er nu, dertig
jaar later, nog in. Onlangs heb ik de gordijntjes voor de kastje
vervangen voor deurtjes. Ik vind het prima zo, alleen het las-
werk aan het dak van het paviljoen heb ik later nog verbeterd.
Het oogt wat strakker nu.

“Tientallen jaren zit ik al in de werkgroep Tuigerij en Documen-
tatie van de LVBHB. In de beginjaren maakten we handleidingen
over het zelf maken van blokken, masten en zwaarden. Het
beantwoorden van vragen van beginnende schippers is altijd
het belangrijkste werk geweest, nu nog. Waar zou de mastkoker
hebben gestaan? Hoe lang moeten de zwaarden worden? En
natuurlijk weten we nu veel meer. Als ik het nu zou overdoen,
zou ik een houten laadroef op de Nooitgedacht zetten, maar
wel blijven lassen. Persoonlijk vond ik het jammer dat begin
jaren negentig binnen de vereniging een stroming op gang
kwam, die wel heel hoge eisen gingen stellen, om als varend
monument erkend te worden. Weer gaan klinken, het beslag
smeden. De oorspronkelijke zeilschippers schooierden in hun
armoe toch ook het zeiltuig bij elkaar, dat ze goedkoop op de
kop konden tikken.’ : ’

Winnaar Strontrace
‘In 1988 zeilden we voor het eerst de Strontrace. We kozen als

* De Nooitgedacht verscheen voor het eerste aan de start van
de Strontrace in 1988 en zou die ook winnen.
(Foto Hajo Olij)

enigen op de heenreis voor Amsterdam. Dankzij het spuien op
de terugreis over het Aarkanaal en de Amstel, zeilden we als
eersten het IJsselmeer op en wonnen we tot ieders verbazing.
In totaal tien keer deed de Nooitgedacht mee, daarvan heb ik
echt leren varen en zeilen. Later ben ik tochten gaan maken, dat
vind ik prachtig. Door mijn baan aan de wal kon ik maar vier,
vijf weken achter elkaar weg. Eerst het IJsselmeer en het Wad
op. De volgende keer naar het Duitse Wad. Ik ging in de VUT,
daarna met pensioen. Nu kon ik langere tochten gaan maken.
Ik zeilde verder, naar de Limfjord in Denemarken en het jaar
erop over zee naar de Oostkust van Engeland, de Thames op,
Malden, langs de kust omhoog naar Lowestoft. Je begint het
schip steeds beter in je vingers te krijgen en je past het ook
steeds aan. Het schip oogt origineel, maar de lieren werken nu
hydraulisch, ik heb een stuurmachine op het roer gezet, eris nu
een kopschroef, een radar en moderne apparatuur, onopvallend
in een uitschuifbaar rek achter de roefdeurtjes ingebouwd.’
De Nooitgedacht zeilde langs de zuidkust van Noorwegen,
bezocht de Bodden in de Oostzee en de scherenkusten van
Zweden. In de zomer van 2006 boven Stockholm naar bin-
nen in het Gotekanaal, zestig sluizen verder weer de zee op
bij Goteborg. Tot verbazing van de plaatselijke bevolking, de
ouderen kunnen zich nog de kof- en zeetjalken vit Holland
herinneren, een paviljoenschuitje is hier nog nooit binnen ko-
men zeilen.

Scheepsgegevens:

Paviljoenschuit Nooitgedacht. Gebouwd in 1896 op scheepswerf
Van de Adel in Papendrecht. Lengte: 18,72 meter. Breedte: 4,10
meter. Diepgang: 0,75 meter. Motor: DAF-575, 85 pk uit 1976,
koppeling PRM 310. Grootzeil: 85 m2. Fok: 25 m2.




